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God zál het doen!
door Arie van der Stoep

Wanneer we het woord ‘heiliging’ horen, kan het gaan kriebelen. We voelen ons onzeker en bij

voorbaat al onvolmaakt. En erover praten lijkt op het je-begeven-op-glad-ijs. Is dat terecht?

Het merkwaardige is, dat Paulus de Kolossenzen aanspreekt als: ‘Uitverkoren heiligen’ (1). Mooier kan

het toch niet! Maar waren zij dan zulke perfecte christenen? Nou, nee, even ervoor noemt hij een heel

rijtje dingen, waarvan hij zegt dat ze die weg moeten doen: toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster,

vuile taal. Klinkt niet zo fraai! Waarom noemt hij hen dan toch ‘heiligen’?

Geschikt gemaakt

Omdat Jezus hen heeft geroepen door het Evangelie. Hij is voor hen gestorven, ze hebben zijn offer

aangenomen en vergeving van zonden en eeuwig leven ontvangen. En tenslotte heeft God hun ook

nog Jezus’ heiligheid toegerekend. Zijn heiligheid is hun heiligheid (2), omdat ze van Hem zijn. Ze zijn

gekocht en betaald (3) en daarom voor God heilig. Maar wat is dat, heiligheid?

Nu, God is heilig. Zijn heiligheid is dat Hij volkomen één is met zichzelf. Dat Hij in alles handelt in

volkomen overeenstemming met zijn wezen en karakter. En dat dit volkomen anders is dan dat, waar

wij als mensen voor staan. Dat is Gods heiligheid.

En wat God nu wil, is dat ik daarin één ben met Hem. Dat mijn leven is afgestemd op Hem (4), op wie

Hij is en op zijn plan voor mij. En dat ik op weg ben naar zijn bestemming voor mij. Dat is míjn

heiligheid. Anders gezegd, mijn heiligheid is: klaargemaakt en geschikt gemaakt zijn voor Hem, voor

mijn omgang met Hem en voor die bestemming. En... God hééft mij dit al gegeven.

Gods belofte

In Jezus bén ik heilig (5). Alleen moet die heiligheid in mij doorwerken. Net als bij de Kolossenzen. Dat

kan ik niet zelf doen. Ja, ik kan breken met verkeerde dingen. Ik kan ze belijden en mij richten op het

doen van het goede. Maar alleen God kan dat werk van heiliging in mij tot stand brengen, die

verandering van mijn wezen, mijn innerlijk. En... Hij dóet dat ook (6)! Hij voedt mij op en bemoedigt en

corrigeert mij (7).

Daarom zegt Paulus: En Hij, de God van de vrede, heilige jullie geheel en al (8). Hij zegt: ‘Laat Hij, de God

van de vrede, jullie helemaal klaarmaken, heiligen, voor de ontmoeting met Jezus, wanneer Hij

terugkomt’. En Gods belofte is: ‘Hij die jullie daartoe roept, is getrouw; Hij zál dat doen!’ (8).

Uit de Bijbel:

(1) Kolossenzen 3:12.

... door God uitverkoren heiligen en geliefden, ...

(2) Johannes 17:19.

Jezus bidt: ... Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid (= in mij, volgens

uw werkelijkheid - AvdS).



(3) 1 Korintiërs 6:20.

Want jullie zijn gekocht en betaald ...

(4) 1 Petrus 1:16.

Weest heilig, want Ik ben heilig.

(5) 1 Korintiërs 6:11.

... Maar ... jullie zijn geheiligd ... door de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God.

(6) Hebreeën 10:14.

Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden.

(7) Hebreeën 12:10.

Hij tuchtigt ons (= voedt ons op en corrigeert ons - AvdS) tot ons nut, opdat wij deel verkrijgen aan zijn

heiligheid.

(8) 1 Tessalonicenzen 5:23-24.

En Hij, de God van de vrede, heilige jullie geheel en al, en geheel jullie geest, ziel en lichaam moge bij de

komst van onze Heer Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn. Die jullie roept, is

getrouw; Hij zal het ook doen!
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